Lieve (voor)lezer,
Graag stellen we de personen in dit boek aan je voor.

Joep is een leuk klein jongetje, en zijn schattige knuffelbeest heet
Jess.

Samen beleven ze avonturen waarvan ze leren over leven met God.

Kinderen kunnen zich inleven in wat Joep en Jess meemaken of
leren. Samen met Joep en Jess leren ze bidden voor de dingen die
in hun leven gebeuren. Zo kunnen ze Gods liefde en hulp ervaren
en met Hem leren leven.

Dit boekje is gebaseerd op Psalm 139, waar we kunnen lezen hoe
speciaal God ieder van ons heeft gemaakt.
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Jess zit stil naar Joep te luisteren.
Joep is vrolijk, hij zegt blij:
“Weet je, Jess, dat God heel knap is?

Want Hij maakte jou en mij.”




Van 't moment dat je ging groeien,
Had God al een heel mooi plan.
Alle dingen in je leven,

Hij wist er al alles van.




